In 1890 maakte één van onze
bekendste Nederlandse
kunstenaars op 37-jarige leeftijd
een einde aan zijn leven. Op dat
moment had Vincent van Gogh
binnen een tijdsbestek van niet

meer dan tien jaren een
omvangrijk en imposant oeuvre
z Tl bij elkaar getekend en

geschilderd.

Maar Van Gogh was niet alleen een groot beeldend kunstenaar. Met
zijn brieven, vooral die aan zijn broer Theo, behoort hij tot de
belangrijkste schrijvers van ons land.

Aan de hand van ee n selectie uit zijn expressionistische kunstwerken,
veelal gelardeerd met verhelderende passages uit zijn brieven, volgen
wij zijn tumultueuze leven en met name zijn artistieke ontwikkeling
tot één van de vaders van de moderne kunst.

In de lezing passeren we in chronologische volgorde de verschillende
plaatsen waar Vincent gewerkt heeft. In ons land waren dat Etten,
Den Haag, Drenthe en uiteindelijk Nuenen. Na een korte
onderbreking in Antwerpen reisde Vincent door naar zijn broer Theo
in Parijs om vervolgens de zon te zoeken in het zuidelijke Arles en in
Saint-Remy om ten slotte zijn tragisch einde te vinden in Auvers-sur-
Qise bij Parijs alwaar hij begraven ligt naast zijn broer Theo die kort
na hem overleed.



